
Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang. 

Spreuken 16 vers 9 
 

De HEERE nam voor ons geheel onverwachts van ons weg, na een zorgvol leven vol 
zelfopoffering, onze geliefde moeder en oma 
 

Anna Johanna Terlouw - Ceelen 
 

sinds 5 mei 2020 weduwe van Klaas Terlouw 
 

* 12 april 1941                                                                                  † 7 april 2024 
 

Wij treuren, maar niet als degenen die geen hoop hebben. 

 
 Christa van der Hoog - Terlouw en Wim van der Hoog 
  Anneke, Salomé, Gideon, Asher 
  Jos & Alina, Florian, Mirjam 
 

 Jaap Terlouw en Ineke Terlouw - van de Kreeke 
  Colinda & Arthur 
  Kars 
  Lisanne & Ruben, Simeon, Talitha 
 

 Johan Terlouw (in liefdevolle herinnering) 
 

 Arie Terlouw en Anita Terlouw - van der Wal 
  Rijk & Rieneke, Siebe 
  Rozemarijn (in liefdevolle herinnering) 
  Rutger & Josephine, Vince, Linn 
  Hannelore & Jaap 
 

 Dik Terlouw en Grace de Klark 
  Kimmie & Marc, Joey, Liza 
  Denise 
  Anouska 

 

Correspondentieadres: 
 

Aelbrecht van Naaldwijklaan 43, 2935 TC Ouderkerk aan den IJssel 

 
Gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 11 april van 20.00 tot 21.00 uur in de 
zaal van de Hersteld Hervormde Gemeente, Abelenlaan 41 te Ouderkerk aan den IJssel. 
 

De rouwdienst zal D.V. vrijdag 12 april om 10.00 uur worden gehouden in genoemde 
kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats, IJsseldijk Noord 12  
te Ouderkerk aan den IJssel. 
 

Bent u niet in de gelegenheid de rouwdienst bij te wonen, dan kunt u meeluisteren via: 
uwbegrafenisverzorger.nl/meeluisteren. 
 

Geen bloemen 


