LITURGIE

van de dankdienst voor het leven van

Leendert de Langen
- Leen -

* 23 juli 1927 t 23 april 2024

dinsdag 30 april 2024

in de ‘Grote- of St. Laurentiuskerk’ te Bergambacht

voorganger: ds. J. van der Meijden
organist: dhr. Peter Boele



Inleidend orgelspel over ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’
Woord van welkom
Votum

Zingen Psalm 118 vers 1 en 5 (Liedboek)

Laat ieder 's Heeren goedheid prijzen,
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israél, uw lofzang rijzen;

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren;

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

De Heer is mij tot hulp en sterkte,

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.

Hij is het, die mijn heil bewerkte.

Ik loof den Heer mijn leven lang.

Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
Nu Hij de zege heeft gebracht;

Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Aansteken kaarsen door kleinkinderen
Persoonlijke woorden - Janneke, Anton, Corine.
Luisterlied ‘Heer U bent mijn leven’
Persoonlijke woorden door de kleinkinderen
Muzikaal intermezzo

Gebed

Bijbellezing uit Psalm 23 door Martin

Een lied van David. De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn
schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Hij leidt mij, zoals een
herder zijn schapen leidt naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik
veilig, hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is hij. Ik ben niet bang, ook al is
er gevaar, ook al is het donker om mij heen. Want u bent bij mij, Heer. U
beschermt me, u geeft mij moed. U nodigt mij uit in uw tempel. U zorgt
goed voor mij. U geeft me te eten en te drinken, meer dan genoeg. U geeft
me geluk en liefde, altijd en overal. Ik zal bij u zijn in uw tempel, mijn hele
leven lang.



Zingen Psalm 136 vers 1, 12 en 13 (Liedboek)

Looft den Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.

Want zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid.

Looft den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,

die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Meditatie n.a.v. Psalm 23 en 1 Kronieken 16 vers 34
‘De Heer zorgt voor mij.’

‘Dank de Heer want hij is goed. Zijn liefde blijft altijd bestaan.’

Zingen De kracht van uw liefde

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt,
Dat als ik aan uw voeten ben,
Trots en twijfel wijken,

Voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,

Gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij,

Dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen, diep in mij
En Heer, leer mij Uw wil,

Zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven

Door de kracht van Uw liefde



Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,

Gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,

Gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,

Gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.
Dankgebed

Zingen Wat de toekomst brengen moge

1 Wat de toekomst brengen moge, 3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
mij geleidt des Heeren hand; zo ik mocht, ik durfde niet.
moedig sla ik dus de ogen Ach, hoe zou ik mij vergissen,
naar het onbekende land. als U mij de keuze liet!

Leer mij volgen zonder vragen; Wil mij als een kind behand'len,
Vader, wat U doet is goed! dat alleen de weg niet vindt:
Leer mij slechts het heden dragen neem mijn hand in Uwe handen
met een rustig kalme moed! en geleid mij als een kind.

2 Heer', ik wil Uw liefde loven, 4 Waar de weg mij brengen moge,
al begrijpt mijn ziel U niet. aan des Vaders trouwe hand
Zalig hij, die durft geloven, loop ik met gesloten ogen

ook wanneer het oog niet ziet. naar het onbekende land.

Schijnen mij Uw wegen duister,
Zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!
Zegen
Uitleg vertrek door Wim Speksnijder

Uitleidend orgelspel over Jezus leeft in eeuwigheid’

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden, we gaan stapvoets naar
de begraafplaats aan de Dijklaan 97 in Bergambacht.



