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Jan van den Broek 

 

* 17 juni 1942                                     † 23 april 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woensdag 1 mei 2024 

 

in de grote zaal van De Schakel te Bergambacht 

 

 

voorganger: ds. J. van der Meijden 
 

organist / pianist: dhr. Peter Boele 

  



Inleidend pianospel: Amazing Grace 
 
Foto plaatsen en kaarsen aansteken door kleinkinderen 
 
Voorlezen rouwkaart 
 
Votum 
 
Zingen: Psalm 121 vers 2 en 4 
 

Hij is, al treft u ’t felst verdriet, 
uw wachter, die uw voet 
voor wankelen behoedt. 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken, 
de Heer’ zal u bewaken. 
 
De Heer’ zal u steeds gadeslaan, 
opdat Hij in gevaar 
uw ziel voor ramp bewaar. 
De Heer’, ’t zij g’ in of uit moogt gaan 
en waar g’ u heen moogt spoeden 
zal eeuwig u behoeden. 

 
In memoriam: namens kinderen 
 
In memoriam: namens kleinkinderen 
 
Muziek: Ik zal er zijn (Sela) – instrumentaal 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Psalm 65 
 

Loflied op Gods goedheid 
1 Een psalm van David, een lied, voor de koorleider. 
2 De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; 
aan U zal de gelofte nagekomen worden. 
3 U hoort het gebed; 
tot U zal alle vlees komen. 
4 Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, 
maar onze overtredingen, die verzoent Ú . 
5 Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, 
die mag wonen in Uw voorhoven; 
wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, 
met het heilige van Uw paleis. 



Zingen: Een toekomst vol van hoop 
 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog 
biddend om een nieuwe morgen 
om een toekomst vol van hoop 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
leidt ons door dit leven heen 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
leidt ons door dit leven heen 

 
Overdenking Psalm 65 vers 3a  
 U hoort het gebed 
 
Zingen: Er is een God die hoort 

 
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 
er is een God, er is een God. 
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart, 
er is een God die hoort. 
 
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad, 
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. 
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord, 
er is een God die hoort. 
 
God schonk Zijn zoon in Bethlehems stal, 
Heer’ van het al, Heer’ van het al. 
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal, 
Heerser van ’t gans heelal. 
 
Want onze Schepper, koning der aard’ 
heeft zelfs Zijn eigen zoon niet gespaard. 
Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort, 
Hij is de God die hoort. 



Van oost tot west, van zuid tot noord, 
mens, zegt het voort, mens zegt het voort. 
Wordt ‘s Heeren liefde alom gehoord, 
mensenkind, zegt het voort. 
 
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, 
maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
Dat al uw hoop op Hem is gericht, 
Jezus is ’t eeuwig licht. 

 
Gebed 
 
Zingen: Lichtstad met uw paar’len poorten 
 

Lichtstad met uw paar’len poorten, 
wond're stad, zo hoog gebouwd. 
Nimmer heeft men hier op aarde 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit. 
En de stroom van levend water  
door de gouden Godsstad vloeit. 
 
Daar zal ik mijn Heer’ ontmoeten, 
luist'ren naar Zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen, 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
Wat een vreugde zal dat wezen,  
straks vereend te zijn met Hem. 
In die stad met paar’len poorten 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
Daar zal ik mijn Heer’ ontmoeten 
Luist'ren naar Zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen,  
in het nieuw Jeruzalem. 

 
Zegenbede  
 
Woord van dank door zoon  
 
Uitleg vertrek door Wim Speksnijder 
 
Uitleidend pianospel: Wat de toekomst brengen moge 


