
 

 

LITURGIE 
 

voor de rouwdienst 

 

voorafgaand aan de begrafenis van 

 

 

Anna Johanna Terlouw - Ceelen 
 

* 12 april 1941                               † 7 april 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 12 april 2024 

in de Hersteld Hervormde Gemeente 

te Ouderkerk aan den IJssel 

 

Voorganger:  ds. W.M. van der Linden 
Organist: dhr. Arie van der Vlist 

  



Inleidend orgelspel 

 

 

Indragen tijdens orgelspel over Psalm 42 

 

 

In memoriam en dankwoord 

 

 

Gebed 

 

 

Zingen Psalm 121 vers 1 en 2 

 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

vanwaar ik dag en nacht 

des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den Heer' alleen, 

Die hemel, zee en aarde, 

eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 

Hij is al treft u 't felst verdriet, 

uw Wachter, die uw voet 

voor wankelen behoedt; 

Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 

Geen kwaad zal u genaken; 

De Heer' zal u bewaken. 

 

 

Schriftlezing uit Spreuken 16 vers 1-9 

 

1 De mens heeft schikkingen des harten; maar het antwoord 

der tong is van den HEERE. 

2 Alle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen; maar 

de HEERE weegt de geesten. 

3 Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen 

bevestigd worden. 



4 De HEERE heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil; ja, ook 

den goddeloze tot den dag des kwaads. 

5 Al wie hoog is van hart, is den HEERE een gruwel; hand aan 

hand, zal hij niet onschuldig zijn. 

6 Door goedertierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend; 

en door de vreze des HEEREN wijkt men af van het kwade. 

7 Als iemands wegen den HEERE behagen, zo zal Hij ook zijn 

vijanden met hem bevredigen. 

8 Beter is een weinig met gerechtigheid, dan de veelheid der 

inkomsten zonder recht. 

9 Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar 

de HEERE stiert zijn gang. 

 

 

Meditatie over Spreuken 16 vers 9 

 

 

Zingen Psalm 25 vers 2 en 6 

 

Heer', ai, maak mij Uwe wegen, 

door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

en waarheen G' Uw treden wendt. 

Leid mij in Uw waarheid, leer 

ijv’rig mij Uw wet betrachten. 

Want Gij zijt mijn heil, o Heer', 

'k blijf U al den dag verwachten. 

 

Wie heeft lust den Heer' te vrezen, 

't Allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal Zelf zijn leidsman wezen, 

leren, hoe hij wand’len moet. 

't Goed, dat nimmermeer vergaat, 

zal hij ongestoord verwerven, 

en zijn Godgeheiligd zaad 

zal 't gezegend aardrijk erven. 

 

 



Gebed 

 

 

Zingen Psalm 84 vers 3  

 

Welzalig hij, die al zijn kracht 

en hulp alleen van U verwacht, 

die kiest de welgebaande wegen. 

Steekt hem de hete middagzon 

in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 

en stort op hen een milden regen, 

een regen, die hen overdekt, 

verkwikt en hun tot zegen strekt. 

 

 

Uitleg vertrek door Wim Speksnijder 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de oude begraafplaats 
aan de IJsseldijk Noord 12 te Ouderkerk aan den IJssel. 


